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Over n roep

In Moushörn ruip n roepke blied:

"t Is sikkom ja weer veujoarstied.

De boas van Moushörn, dat bin ikke.

k Vlocht veur gain vogel, nog gain dikke,

al staait e twaalf moal op de gloep!"

Dou klonk de koekoek veur de roep.

Tekst: Jan Siebo Uffen

1/1


